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Het meest actuele nieuws krijgt u via uw eigen Social 
Schools-account. In de nieuwsbrief krijgt u 
informatie vanuit opvang & onderwijs en schrijven 
de kinderen ook over hun eigen ervaringen.  
 

Agenda/Social Schools 
 
De actuele agenda is te vinden op onze website. Op 
de afgeschermde omgeving in Social Schools kunt u 
de laatste berichtjes lezen en alle foto’s bekijken. De 
leerkracht probeert minimaal eens per week een e-
mail te sturen met daarin de laatste foto’s/berichten 
en bij bijzondere gebeurtenissen. 
 

Algemeen 

Deze afgelopen weken hebben we samen met de 
leerlingen kunnen genieten van verschillende 
activiteiten op IKC de Veldkei. Begin deze maand 
hadden we de eer om Sinterklaas en zijn pieten te 
ontvangen op onze school. Mede dankzij het 
heldhaftig optreden van de lokale brandweer was 
Sinterklaas toch nog op tijd op school en kon er een 
Piet van het dak worden gered. Op 11 december 
voerden de leerlingen van groep 6B de Veldkeishow 
op aan leerlingen en ouders. Het was een groot 
succes! Traditiegetrouw hebben de leerlingen van 
groep 7 en 8 op woensdag 17 december, tijdens de 
kerst-inn onder de bezielende leiding van meester 
Jurriën en juf Paula een ingestudeerde dans 
opgevoerd aan ouders/verzorgers. Naast het 
serieuze gedeelte konden de leerlingen van 
links...naar rechts... helemaal losgaan op de beat van 
Snollebolleke. Het was een groot feest! Diezelfde 
avond werd bekend gemaakt dat de kniepertjesactie 
voor groep 8 maar liefst 2874,- euro heeft 
opgehaald. Een fantastisch bedrag! Via deze weg 
danken we alle ouders/verzorgers voor hun inzet en  
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betrokkenheid in het realiseren van dit gigantische 
bedrag. Echt geweldig!  
 
Als afsluiting hebben de leerlingen van groep 1 t/m 6 
genoten van een gezellig samenzijn tijdens het 
kerstdiner op donderdag 18 december. Tijdens deze 
avond was er op het schoolplein een gezellige 
kerstmarkt waar er allerhande spulletjes en 
lekkernijen werden verkocht. We kijken met elkaar 
terug op een geslaagde avond!  
 
Maar nu staat de kerstvakantie voor de deur. Tijd 
om te genieten samen met familie en vrienden. Wij 
hopen iedereen weer in goede gezondheid te treffen 
in het nieuwe jaar 2026. 
 
Namens het team van IKC de Veldkei wensen wij 
iedereen hele fijne feestdagen en een fantastisch 
nieuw jaar! 
 

Nieuws vanuit opvang 

Vanaf dinsdag 2 december hebben wij een nieuwe 
voorleesvrijwilliger, ze heet Janny en komt elke 
dinsdag voorlezen op alle groepen. Ze is nu 2 keer 
geweest en de kinderen hebben er van genoten! 
 
Afgelopen vrijdag 5 december kwam Sinterklaas 
samen met zijn pieten bij ons op de opvang. Eerst 
konden de kinderen via het raam Sinterklaas aan 
zien komen. 
 



   

 

 

 

 
 
Even later zijn we met zijn allen naar de hal gegaan 
en hebben we Sinterklaas ontmoet. 
 

 
 
We hebben lekkere pepernoten gekregen en liedjes 
gezongen. Tijdens het fruit eten kwam Piet bij ons op 
bezoek en kregen we een zak met cadeautjes. 
 

 

 
 
Deze hebben we met veel plezier uitgepakt! We 
hebben daarna het lied Dag Sinterklaasje gezongen 
en Sinterklaas uitgezwaaid. 
 

 
 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

Even voorstellen 
Hoi! Ik ben Marit en ik werk sinds maandag 1 
december op KC de Veldkei. Op maandag en dinsdag 
sta ik tot aan de kerstvakantie voor groep 6B, op 
woensdag en donderdag ben ik er ter ondersteuning 
van alle groepen en om waar nodig in te vallen. Ik 
heb veel plezier in muziek maken en hoop mijn 
liefde voor muziek ook in de klas te kunnen laten 
terugkomen. 
Ik heb er zin in om iedereen te leren kennen en 
samen een fijne, leerzame tijd te hebben! Ik kijk er 
naar uit om de kinderen te zien groeien, om samen 
van elkaar te leren en vooral veel plezier te maken in 
de klas. 
 



   

 

 

 

 
 

Sinterklaas op de Veldkei 
Op vrijdag 5 december was het dan eindelijk zo ver, 
Sint en zijn pieten kwamen langs op de Veldkei. 
 

 
 
Dit ging niet helemaal van een leien dakje. Het grote 
boek zat in een koffer, de pieten waren de code 
vergeten en er zat een Piet vast op het dak die er 
niet meer af durfde. 
 

 
 
Gelukkig kwam de brandweer langs om te helpen. 
Maar de brandweer kwam niet alleen.. de 

brandweermannen namen de Sint en nog meer 
pieten mee. 
 

 
 
Samen met de kinderen hebben we de code van de 
koffer gekraakt en kon het feest echt beginnen. 
De groepen 1 tot en met 4 kregen bezoek in de klas 
en werden enorm verwend met leuke 
groepscadeaus en chocoladeletters. In de groepen 5 
tot en met 8 zijn prachtige surprises gemaakt. 
We kijken terug op een zeer geslaagde dag. 
 

Sinterklaasfeest groep 1/2a 
Wat een geweldig bezoek, Sinterklaas in de klas! 
 

 



   

 

 

 

Sinterklaasfeest groep 1/2b 

Van pietengym tot kruidnoten bakken. Met op 5 
december als klap op de vuurpijl Sinterklaas op 
school. 
Rond het fruit eten kwam Sint met twee pieten bij 
ons in de klas. We hebben voor hem gedanst, met ze 
gekletst en cadeautjes gekregen voor de klas. Ook 
hadden de pieten voor iedereen een chocoladeletter 
meegenomen. In de middag hebben we een circuit 
gedaan met de onderdelen: scheerschuimbaard van 
Sinterklaas, pietenbingo, pepernotensjoelen en 
spelen met het groepscadeau. 
 

 

Sinterklaasfeest groep 1/2c 
Na de spannende aankomst van Sinterklaas met zijn 
pieten, hebben we een heerlijke dag in de klas 
gehad. We hebben rustig gekleurd, een pepernoten 
bingo gedaan en de Engelse liedjes geoefend die we 
wilden zingen als Sinterklaas in de klas zou komen. 
Sinterklaas was verrast dat we dat kunnen. 
Sinterklaas mocht kaarsjes uitblazen op zijn 
verjaardagstaart. De kinderen moesten wel even 
helpen blazen. 
We hebben voor groep poppetjes gekregen voor het 
poppenhuis, nieuwe auto's en stapelstenen. 
 

 
 

Sinterklaasfeest groep 3 

De aankomst van Sinterklaas was een groot succes, 
iedereen heeft zijn best gedaan om de code van de 
koffer te ontcijferen. Gelukkig lukte dit net op tijd. 
 

 
 
De papa van Tomas heeft Piet van het dak afgehaald 
en zo op de rug mee naar binnen genomen. Wat was 
Tomas trots op zijn papa. 
In de klas hebben we de stoel van Sinterklaas 
versierd, gesjoeld met pepernoten, 
Sinterklaasmemory/kwartet/dobble gespeeld, 
geloomd, geknutseld, getekend, gekleurd en we 
mochten ook nog met meester Patrick mee voor de 
Pietengym in het speellokaal. 
 



   

 

 

 

 
 
Het leerplein van de kleuters was omgebouwd tot 
keuken, waar de kinderen van groep 3 en 4 met 4 
bakpieten pepernoten mochten bakken. 
 

 
 
In de middag hebben we lekker chill een film 
gekeken. Want we waren toch best moe van alle 
inspanningen en indrukken. 
 

Sinterklaasfeest groep 4 

Wat fijn om vandaag eindelijk weer aanwezig te 
kunnen zijn bij deze leuke groep kinderen! We 
hebben vandaag samen met Sinterklaas het 
rekenwerkboek bekeken. Blijkbaar vond Sinterklaas 
het wel heel belangrijk dat de kinderen wat leerden. 
Vandaag stond namelijk volledig in het teken van de 
beste man, dus vanochtend hebben we hem eerst 
met de hele school opgewacht op het leerplein. 
Een aantal kinderen van groep 4 mochten helpen 
met het ontcijferen van het kofferslot. Uiteindelijk is 
de code gekraakt en kon Sinterklaas weer bij zijn 
Grote Boek. Daarna hebben we in groepjes 
pepernoten (of nou ja: kruidnoten) gebakken. 

Volgens mij waren ze heerlijk. Ze waren allemaal zo 
op. De kinderen vonden het erg leuk om te doen! Al 
met al hebben we een leuke, gezellige (en voor 
sommigen: een spannende) dag met elkaar gehad 
vol met suiker. 
 

 
 

Kerst-inn op de Veldkei 

Op woensdag 10 december was de gehele school 
gezellig in de sfeer van de kerst. 
 

 
 
Die dag gingen de kinderen gezellig knutselen. De 
leerkrachten hadden besloten deze dag hun kersttrui 
te dragen. Alle kinderen nodigden we hierbij van 
harte uit om ook iets kerstigs aan te trekken. 
 

 



   

 

 

 

Een strik, een trui, een muts, een kerstbril, bedenk 
het maar! Alles was leuk! We maakten er samen een 
gezellige dag van. 
 

 
 

Kerst-inn en Veldkeishow  

groep 6b 
Op woensdag 10 december hebben we met de  
kerst-in leuke dingen geknutseld en potjes geverfd. 
Het was een gezellige ochtend. 
 

 
 
Toen volgde donderdag 11 december onze 
veldkeishow. 
 

 

Wat fijn dat jullie er allemaal bij konden zijn. Wat 
was het mooi om te zien hoe alle kinderen samen 
het kerstverhaal hebben opgevoerd. Super gedaan. 
 

 
 

Kerstdiner groep 5 

Wat een gezelligheid en wat zag iedereen er 
fantastisch uit! En wauw wat een boel en lekker 
eten! Het zag er allemaal heel feestelijk uit! We 
hebben genoten! Hieronder een paar foto’s. 
 

 
 

 
 
 



   

 

 

 

 
 

Kerstdiner groep 6b 

Wat was het gezellig en vooral lekker. 
Bedankt allemaal voor alle lekkere gerechtjes die 
jullie dit jaar weer hebben klaargemaakt voor de 
kinderen. We hebben genoten. Zie foto’s. 
 

 
 

 
 

Schoolfruit 
Een mandarijn heeft de vorm van een afgeplatte bol 
en is tussen de vier en acht centimeter in doorsnee. 
De schil heeft een oranje kleur en is makkelijk af te 
schillen waardoor deze makkelijk uit de hand te eten 
is. Het vruchtvlees is verdeeld over partjes die weer 
bestaan uit langwerpige cellen die met een vliesje bij 
elkaar gehouden worden. Een mandarijn kan ook 
uitgeperst worden om mandarijnensap te maken. 
 

 
 

Team Kindcentrum de Veldkei 
wenst u allemaal gezellige 

feestdagen toe en een goed 
uiteinde. 

 
Tot ziens in 2026! 

 



   

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


